
Werkgroepen

rector RAEVENHUIS

Op waeg nao een nuuj DÖRPSHOES.

Als dorp krijgen we van de gemeente Beekdaelen de kans om, na het sluiten en slopen van het Rector 
Raevenhuis, een nieuw dorpshuis te realiseren. Een kans die we uiteraard met beide handen beetpakken. 
Want hoe mooi is het om in ons dorp een plek te hebben waar we elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten 
kunnen organiseren, naar elkaar kunnen omzien? Een plek waar onze verenigingen hun thuis vinden? 
Het is onze overtuiging dat een dergelijke plek bindmiddel is binnen ons dorp en absoluut noodzakelijk. 
En dus maken we ons hier hard voor! 

Sjweikes Samenzeen. Omdat dat is waar dit kleine dorp groot in is. 
En moet blijven! Op waeg nao een nuuj DÖRPSHOES.

We zien je graag op 24 januari! Laat even weten of je komt. 
Aanmelden kan via de website van Buurtvereniging Hauverwaegs 

of via mail els.bude@gmail.com of telefoon (06) 41 66 20 81.
 Doe dit wel vóór 18 januari. Tot dan!

Els, Natasja, Marjet, Wim, Monique
(namens de Dorpsraad, Stichting Rector Raevenhuis en

 Buurtvereniging Hauverwaegs)

De tweede Verhaolenaovond vindt plaats op:

vrijdag 24 januari vanaf 19:00 uur 
in het Rector Raevenhuis.

De werkgroepen praten u dan bij over de stand van zaken rondom ons nieuwe dorpshuis.

#2

Dat doen we door met een aantal werkgroepen uit te 
zoeken welke fondsen we kunnen aanschrijven, hoe we het 
beheer van zo'n nieuw dorpshuis kunnen vormgeven en 
welke businesscase daarbij hoort. 
In deze werkgroepen werken diverse dorpsgenoten samen 
om het best mogelijke resultaat te behalen. 
Maar dat doen we ook door elkaar nu al zo veel als mogelijk 
informeel te (blijven) ontmoeten. En verhalen te delen. 
Verhalen die bij Sweikhuizen horen. We organiseren een 
reeks avonden waar deze verhalen centraal staan. 
Avonden met echte Sjweikeser Kal dus. Waarbij we, onder 
het genot van een hapje (daar zorgen wij voor) en een 
drankje (dat mag je zelf afrekenen) met elkaar stil staan bij 
dorpsspektakel van weleer. 

Aansluitend nemen onder andere Jan Boyens en Corina Meels je mee naar vervlogen tijden: de kroegen 
van Sjweikese. Wist je dat Sweikhuizen op een bepaald moment maar liefst 13 café's telde? 
En wist je dat het ook zomaar had kunnen zijn dat café Boyens aan de Kerkstraat en caffée Meels aan de 
Bergstraat had gelegen?

Attributen, foto’s en bevlogen verhalen zullen deze avond de revue passeren. Herinneringen, anekdotes, 
weetjes die je wist en ook die je nooit geweten hebt. Het belooft een interessante en hilarische tweede 
avond te worden.


